“Zal ik jou eens wat
zeggen?’ zei Maurice. ‘In
wezen zijn alle mensen
gelijk, maar dat klopt niet
helemaal. Alleen de hoge
pieten hebben centen en
dat, mijn vriend, is het
verschil!l Dus moeten we
ze te slim af zijn en de
pot proberen te verdelen.
Mijn zoon Ferdinand weet
dat ook maar volgt een
verkeerde weg en daar
moeten we een stokje
voor steken! Jij en ik,
wij moeten dat doen,

jij en ik!”

Over alle tijdsgrenzen heen...

1515. Ferdinand, een arts die zich
inzet voor de mensen uit de lagere
kringen, neemt zijn intrek in het
leegstaande huis van een terecht-
gestelde heks.

Als hij op een avond aan het raam
staat terwijl de kerkklokken elf
uur slaan, verliest hij plots het
bewustzijn. Wanneer hij wakker
wordt, is het huis weg en bevindt
hij zich in 2015.

Ferdinand beseft dat de kennis
van 500 jaar plantenkunde hier
zomaar voor het grijpen ligt. Mar-
cel, een archivaris op rust, is zijn
gids op deze zoektocht naar ken-
nis en wordt een vriend voor het
leven, over alle tijdsgrenzen heen.
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Een ongewoon
verhaal met een
stevige historische
achtergrond, 1515

en 500 jaar later...

‘Ze liepen naast
mij op dezelfde
wegen, en geloof
me: hun verhaal
laat niemand

onberoerd!’
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Rita Goyens:
Tk verloor mijn hart aan de
Mechelse binnenstad.

Tijdens de talrijke wande-
lingen langs de restanten
van een rijke geschiedenis
kwamen de personages en
hun tijdgeest tot leven.’



